
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geadopteerd Uit een Sri 

Lankaans Weeshuis met 

Meer Baby’s dan Wiegjes, is 

Ranjith Terechtgekomen In 

een Gronings  

Hij Schrijft over 

Ouder-Kindrelaties, 

Adoptie en Identiteit. 

Worstelingen die Hij 

Zelf nog Niet 

Gewonnen Heeft. 

 Dorp met Meer Koeien dan Huizen 

en een Gereformeerde Kerk In het 

Midden. 


