
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom een boek geven als je de schrijver kunt geven?  
 NU tijdelijk leverbaar 

LET OP: Beperkt houdbaar 

50% korting 

   Niet een fragment, niet een zin, niet    
 een gedachte;  

het volledige pakket. Niet een fragment, 
niet een zin, niet een gedachte, maar het 
volledige pakket: kunt 
 

RANJITH POSTMA zelf! 

                             Wat zit er in de doos? 
                             - 1x schrijver (best filosofisch, mild ironisch, soms  
                           afwezig)  
                           - 1x handleiding in 47 onleesbare talen  
                         - 0x garantie  
                       - 3x losse ideeën die nergens op slaan  
                      - 1x blik van verwarring 
           Specificaties: 

        - Afmetingen: variabel, afhankelijk van ego 
       - Gewicht: zwaar van twijfel, licht van zekerheid  
       - Voeding: koffie, stilte, onbegrip  
       - Compatibiliteit: werkt niet met deadlines, wel met  
       metaforen  
       - Onderhoud: af en toe laten verdwalen, niet te veel aandacht  
      geven 
 
Leveringsopties: 
 

               Leveringsopties: 
           - Per postduif (traag, poëtisch)  
         - Via gedachteoverdracht (onbetrouwbaar, maar stijlvol)  
       - In een droom (aanbevolen)  
     - Niet leverbaar op maandagen 

 
 
Leveringsopties: 
 

Ranjith 
G e e f 

k a d o 
Let op:  
Door de schrijver cadeau te geven,  
geef je ook verwarring, twijfel en  
vooral suggestie.  
Gebruiken met zorg. Of niet.  

                Bijsluiter: 
             De schrijver is  
           geen speelgoed.  
         Niet geschikt voor kinderen  
       onder de 30 of volwassenen  
     zonder      
   bergip voor ironie. 


