
De schrijver 

De coach 
De steunpilaar 

 

En jeetje, wat is ‘ie aardig. 
 

Ranjith heeft al veel beginnende schrijvers mogen coachen. Als jij ook door hem 
gecoacht wil worden, stuur dan een e-mail naar: Margje@RanjithPostma.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Ranjith heeft me geleerd 
structuur aan te brengen in 
mijn teksten en moedigt me 
aan te experimenteren met 
details uit mijn eigen leven. 
Met zijn geduld en scherpe 
feedback heb ik mijn eigen 
schrijfstijl ontwikkeld en 
geleerd hoe ik een sterke 
boodschap kan overbrengen. 
Door hem ben ik niet alleen 
als schrijver, maar ook als 
persoon gegroeid. En als 
bonus heb ik er een lieve 
vriend bij.' 
 
— Danny Schapendonk 

'Vanaf onze eerste sessie 
prikte Ranjith meteen door 
mijn mooie woorden heen. 
Met scherpte én compassie 
daagde hij me uit om echt 
eerlijk te schrijven. Zo vond 
ik de stem en de taal 
waarvan ik niet eens wist dat 
ik ze kwijt was. Elke afspraak 
voelde als een openbaring 
en gaf me de moed om te 
blijven groeien. Ik ben een 
betere schrijver dankzij hem 
en draag zijn advies graag bij 
me. ' 
 
— Shirodj Bholasingh 

'Ranjith heeft mij geleerd in 
mezelf te geloven door mij 
de waarde van mijn 
schrijfwerk te laten zien. 
Zijn geduld, zijn eerlijkheid 
en zijn soms strenge maar 
eerlijke terugkoppeling 
hebben geholpen het beste 
uit mijzelf te halen. 
Niet alleen als schrijver, 
maar ook als directeur van 
ZIEN heeft Ranjith vanaf het 
begin naast me gestaan bij 
het schrijven van de teksten 
voor de website. Dit 
resulteerde na een half jaar 
in een nominatie voor een 
Diversiteit Award van Radar. 
Het fijne van Ranjith is dat 
hij kritisch is, maar als het 
resultaat er eenmaal is, dan 
is daar die oprechte trots.' 
 
— Floor Brands 


