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Welkom in het archief van Ranjith.  
Een plek van orde, structuur en 

overzicht.  
Althans… dat was het plan. 

Filter op: 
Jaar van publicatie  
- 1842 
- Morgen 
- Het jaar van de draak  

Zoekresultaten: 
Niks gevonden. Of juist 
alles. Hangt ervan af hoe je 
kijkt. 

Let op:  
Het archief is geordend volgens de logica van de Postma. Dat wil zeggen: geen logica.  
Voor toegang tot specifieke documenten, gelieve een brief te sturen naar het verleden. 

Genre  
- Post-absurdistisch 

realisme 
- Onbedoelde poëzie 
- Kladjes met karakter  

 

Locatie van creatie  
- Onder tafel  
- In een trein die nooit 

reed  
- Nabij een denkbeeldige 

rivier 

Stemming tijdens schrijven  
- Humeurig met een 

vleugje hoop  
- Koffie op, inspiratie 

weg  
- ‘Laat me met rust’-

modus  
 

Zoekresultaten: 
Niks gevonden. Of juist 
alles. 
 

Archiefstatus: 
- 12.438 probeersels 

geclassificeerd als 
‘misschien ooit relevant’ 

- 0 documenten met 
duidelijke inhoud 

- 1 document dat zichzelf 
heeft verwijderd uit 
schaamte 
 

Downloadformats: 
.niets  
.misschien  
.vergetenformat 
 


