
 
 
 
 
 
 
 
 

aar hij wikt en weegt en meestal gewoon weggooit. 
Waar zinnen zich vormen als een hoop gedoe op papier. 
En waar de schrijver op dit moment even aan ontvlucht is. 

 
De stoel is leeg, het bureau een puinhoop, het papier verscheurd. 
Precies zoals het hoort. 
 

Want een echte blik achter de schermen? 
Die krijg je niet, die voel je. 
Of niet. 
 
Ironisch? Zeker. 
Opzettelijk? Misschien. 
Betekenisvol? Absoluut.  

W 

Achter de schermen 
 
                    Hier zit je goed 

Het zweethok where the magic happens 


